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Om het jaar te beginnen presenteert Keitelman Gallery met genoegen een nieuwe tentoonstelling van Lucile 
Bertrand, met wie zij al verschillende jaren samenwerkt. 	

!
De kunstenares, die altijd al belangstelling heeft gehad voor overgang, migratie, grens, stelt hier een 
ensemble van geheel nieuwe werken voor, die het terrein van haar actie en reflectie nog verbreden. 	

!
Uitgaande van een mijmering van de Engelse dichter en filosoof John Donne (1572-1631), die het over de 
dubbelzinnigheid van de condition humaine heeft op het kruispunt van eenzaamheid en gemeenschap (wat 
een zin van hem die als titel dient - No man is an island – op een metaforische manier onderstreept), toont 
Bertrand werken die alle verband houden met het “contactpunt” waar ontmoeting en interactie 
plaatsvinden, maar ook de breuk, een vorm van stilte, van afstand.	


De tentoonstelling brengt verschillende reeksen werken die rijk zijn aan intrinsieke variaties.	

!
Lucile Bertrand, wier praktijk wisselt tussen tekening, beeldhouwkunst en installatie, maakt vaak 
voorbereidende schetsen die haar ideeën gestalte geven. Een ervan ligt aan de basis van de grootse serie van 
zwarte eilanden op palen. Ze bestaan uit Jesmonitehars; ze zijn hol en dit is meteen een paradox die de 
kunstenares na aan het hart ligt: we zitten op de grens tussen het materiële en het immateriële, het holle en 
het volle, het verankerde en het drijvende. In groepen van drie of vier kondigen ze dadelijk het concept van 
de tentoonstelling aan.  Bovendien brengen ze een veeleer politiek discours aan doordat ze de arbitraire 
scheiding van territoria aanschouwelijk maken waar migranten vandaag de dag op stuiten. Nochtans is de 
menselijke aardrijkskunde vreemd aan de natuurlijke, die alleen rivieren, zeeën, kloven en bergen als 
grenzen kent. 	

!
Een tweede reeks bestaat uit geheimzinnige zakken in geblazen glas, in uiteenlopende vormen, gevuld met 
kleurpigmenten. Ze roepen uiteenlopende beelden bij ons op. Een zak is vooreerst een universeel object dat 
iedereen voortdurend met zich mee draagt. In die zin is hij antropomorf, aangepast aan onze lichaamsvorm. 
Metaforisch en concreet kan hij ook onze verzuchtingen en onze ontmoedigingen ver- en bevatten. 
Bovendien roept hij ook de verhouding tussen Oost en West op, doordat hij de zakken specerijen in 
herinnering brengt die de karavanen destijds naar Europa brachten, als voorbeeld van de economische 
uitwisselingen die de volkeren altijd hebben verbonden.	

!
De tentoonstelling brengt ook foto’s en tekeningen. Hierin is vaak sprake van sporen, van niemandslanden, 
van bufferzones (nevels, voetsporen in het zand, muurtjes die een domein afbakenen), van grenzen die 
sommigen oversteken, die anderen niet kunnen overschrijden. Een bijzonder poëtische en tegelijk ironische 
tekening gaat uit van een ornithologische kaart, waarop men de migraties ontdekt van vogels die zich per 
definitie niets aantrekken van menselijke grenzen en die aan verbazende wetmatigheden beantwoorden – 
sommige kleine soorten presteren het de wereld rond te vliegen op een jaar migratie.	

!
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We zien ook sculpturen die gebaseerd zijn op de middeleeuwse gisant, liggende lichamen, tussen leven en 
dood. Op een krachtige wijze evoceren zij het wachten (aan grensposten, bij checkpoints) en 
tussentoestanden (tussen hoop en berusting).	

!
Ten slotte vermenigvuldigt een houten achthoek, van binnen met spiegels bekleed, de eilanden in zwart 
Jesmonite, als een symbool van ons huidige wereldbeeld: we onderscheiden nu duidelijk welke de 
verschillende gemeenschappen op onze planeet zijn en de uitdaging die erin bestaat te zien wat hen verenigt 
(eenzelfde kern, eenzelfde referentiebeeld – hier enkele zwarte eilanden) veeleer dan wat ze van elkaar 
scheidt (weerspiegelingen die alles bij elkaar denkbeeldig zijn).	
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